
 
 

 

 

 

 

 

Tijdens de wedstrijden 

 Blijf achter de omheining! 

 Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee met de ploeg van uw zoon of dochter 

 Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter en de medespelers. 

 Gebruik geen tactische kreten, want ze hebben het al moeilijk genoeg met de bal, met zichzelf en 
met de tegenstander. 

 Laat het coachen over aan de trainer, blijf altijd positief, juist bij verlies, wordt niet boos, de 
volgende keer beter. 

 De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoei u niet met zijn beslissingen. 

 Gun uw kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren. De wedstrijd is al moeilijk genoeg.  

 Winnen, maar ook verliezen hoort nu eenmaal bij voetbal. 

 Als uw kind talent heeft wordt dat heus wel opgemerkt. 

 Wilt U echt met voetbal bezig zijn, volg dan een cursus jeugdvoetbalbegeleider of 
jeugdvoetbaltrainer. 

 Laat uw zoon of dochter eerst voetballen en ga dan naar het familiefeest.  

 Ook een reis wordt best gepland op een voetballoos weekend, we hebben iedere speler nodig! 

 Alles begint bij u en daar danken wij u voor! 

Tijdens de trainingen 

 Tijdens de training hebben we liefst dat de trainer op een deftige manier kan werken met de 
spelers. Wat wil zeggen dat de spelers zijn instructies moeten kunnen opvolgen. Uw zoon of 
dochter aanmoedigen op de training is echt niet nodig. 

 De kantine is tijdens de trainingen open. Binnen hebben we ook een WIFI-hotspot, waardoor u in 
de kantine e-mails kan checken of zelfs nog wat doorwerken, tenminste als u uw portable 
meebrengt.  

 Ook is het een goed idee om zelf een uurtje te sporten, U kan 
bijvoorbeeld op de Finse Piste van de gemeente uw conditie 

onderhouden. Onze douches zijn achteraf ter uwer beschikking! 


